- om te durven getuigen dat ik christen ben,
zoekend maar oprecht...

- om dankbaar te zijn voor al het goede
dat ik in mijn leven mag ervaren...

- om echt mee te leven met het verdriet
en de vreugde van anderen...

-om...
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Onnoembaar Gregorius van Nazianze
Jij, die boven alles uitstijgt,

Ik weet niet hoe ik Je moet aanspreken.
Welk lied kan ik over Jou zingen?

Geen woord kan Je vatten,

geen geest kan Je begrijpen, ]
geen verstand kan Je bedenken. :
Jij bent onuitsprekelijk.

Alles wat bestaat komt uit Jou.
Jij gaat ons verstand te boven.

Sieben Bocklandt speeelt marimba

De aarde zit boordevol hemel

en elke struik, hoe gewoon ook,

staat in lichterlaaie van God.

Maar enkel hij die het ziet

doet zijn schoenen uit.

De rest zit er omheen en plukt bramen.

Elisabeth Browning

Al wat denkt komt van Jou.

Alle wezens loven Jou,

zij die je naam uitspreken

en zij die Je stilzwijgend belijden...
Voor alle wezens ben Jij het doel.
Jij bent uniek.

Je bent iedereen en Je bent niemand.

Je bent niet het geheel en Je draagt alle namen.

Hoe moet ik Je noemen?
Jij, de enige die niet te noemen is.
Heb medelijden, Jij die boven alles uitstijgt.

Ik heb geen andere naam om Je aan te spreken.

Verzoeningsmoment
Je kan eventjes vooraan komen

om tot bij Mozes en de priester te komen.
De priester legt de hand op je schouder
als teken van verzoening.

Daarna kan je zelf een kaarsje aansteken.

Onze Vader

Totaal anders

Gij die niet bestaat zoals wij bestaan,

Gij die niet zijt zoals wij zijn,

Gij die totaal anders zijt,

Gij die ons liefhebt achter een blinde muur,
Gij die ons verborgen nabij zijt,

Gij die zich met ons verbonden hebt,

Gij zijt aanwezig, Gij zijt onze Vader, Gij zijt liefde.

Zegen en zending
Als je weg gaat uit deze kerk,

word je uitgeleide gedaan door de woorden

‘Ik zal bij jou zijn’ gebeiteld op de rug van het Mozes.
Ze spreken de belofte uit van God aan ieder van ons.

Zijn nabijheid zal je kracht en je motivatie zijn.
Mozes kijkt ons achterna. Misschien wil hij zien

of het ons lukt om dat 'Beloofde Land’ te realiseren
in onze eigen leefwereld.

Muziek

Muziek bij het binnenkomen

Bij het beeld van Mozes
Een hele weg heeft Mozes afgelegd

als baby in een wiegje op de Nijl

opgroeiend aan het koninklijk hof van Egypte
en toch de woestijn in gevlucht

komt hij daar God op het spoor,

bij een struik die wel in brand lijkt te staan

en zo wordt hijzelf verwarmd door Gods liefde
om met zijn volk de slavernij te ontvluchten
en 40 jaar de woestijn door te trekken,

op weg naar het beloofde land.

Welkom

Bij elke bede steekt iemand uit de kerk
een kaars aan bij het beeld van Mozes

We steken een kaars aan,

want we beseffen dat ook wij soms
mensen laten lijden,

dat anderen wel eens slachtoffer zijn
van ons handelen

of ons gebrek aan handelen,

dat wij hen uitsluiten of in de kou laten.
Iemand die zich geroepen voelt,

kan een kaars komen aansteken

We steken een kaars aan en bidden om heling.
We hebben nood aan vergeving,

en willen leren ook zelf te vergeven.

Iemand die zich geroepen voelt,

kan een kaars komen aansteken.

We steken een kaars aan,

een vlam van een visioen vol hoop,

een land van belofte,

dat onrecht niet het laatste woord heeft,
en samenwonen vreugde brengt.



We staan er in de waarheid,
beluisteren elkaar in vreugde en in pijn
en werken aan herstel.

Iemand die zich geroepen voelt,

kan een kaars komen aansteken

We steken een kaars aan,

om het net als Mozes aan te durven

en te weten: als God ons roept, moeten we gaan.
Iemand die zich geroepen voelt,

kan een kaars komen aansteken

Psalm 42

Deze psalm vertolkt het verlangen van
iemand die dorst heeft naar Gods liefde.
Vanuit de herinnering aan Gods weldoende
aanwezigheid vraagt de bidder om opnieuw
Gods steun te mogen ervaren.

mannen
Zoals een hert reikhalst naar levend water,
zo wil ik, God, met heel mijn wezen naar U toe.

vrouwen
Ik dorst naar God, de levende God;
wanneer sta ik eindelijk oog in oog met mijn God?

mannen

Ik heb geen brood dan tranen dag en nacht
en altijd weer hoor ik ze zeggen:

‘Waar blijft nu je God?’

vrouwen

Ik moet er steeds aan denken en dan schiet mijn
hart weer vol, hoe ik meeliep in het gedrang,
naar het huis van onze God.

mannen
En dan hoor ik ze weer zingen,
heel die feestelijke stoet.

vrouwen
Maar waarom dan zo moedeloos,
waarom zo opstandig?

mannen
Ik zal wachten op God,
en eens zal ik Hem danken.

vrouwen
Mijn God, Gij zijt mijn lijfsbehoud,
Gij zijt mijn God.

mannen

God, geef mij vandaag en iedere dag

een teken van uw liefde,

dan zal ik voor U zingen tot diep in de nacht,
zolang ik besta.

vrouwen
O God, rechtvaardig mij en vecht voor mij,
verlos mij uit de greep van list en leugen.

mannen
Zend mij uw licht en uw trouw tegemoet:
zij gaan voor mij uit naar uw heilige berg.

vrouwen
Zij zullen mij brengen tot binnen in uw huis.

mannen
Dan mag ik opgaan naar het altaar van God,
Hij die mijn vreugde is, van jongs af aan.

vrouwen
Dan zal ik met harpspel U danken,
mijn Heer en mijn God.

allen
Eer aan de Vader, de Zoon en de Geest,
God die is, die was, en die komt.

Inleiding op het verhaal van Mozes

Exodus 3, 1-6; 9-12
Mozes loopt tot diep in de woestijn...

Overweging bij muziek
Enkele gedachten die ons kunnen helpen
in dit stille moment

God, ik dank U dat Gij mij zo graag ziet,
dat Gij mij, ondanks mijn fouten, vergeeft.
Ik dank U, want Gij houdt van mij

zoals ik vandaag ben en Gij nodigt mij uit...

- om mijzelf weer in handen te nemen,
- om mij meer te laten helpen door diegenen
met wie ik verbonden ben,
- om mijn handen uit de mouwen te steken,
om meer persoonlijk te bidden
en U 's avonds te danken voor de dag...
- om eindeljjk eens die brief te schrijven
die men reeds zolang van mij verwacht...
- om meer eerbied te hebben voor de natuur...
- om soberder en eerljjker om te gaan met geld...
- om van mijn overvioed te delen ...
- om de waarheid te zoeken...
- om van harte te vergeven...
- om mijn koppigheid af te leggen
en mijn ongelijk toe te geven...
- om te aanvaarden dat vrienden, broers of zussen
anders zijn dan Ik...
- om geduldig te zijn tegenover anderen...
- om bescheiden te denken over mezelf...
- om aandacht en eerbied te hebben
voor zwakkeren...



